
In de Stille Ruimte 
van Pax Christi Vlaanderen in Antwerpen 
 
 

MSTREEKS de tachtiger jaren van vorige eeuw 
was ik werkzaam bij de katholieke vredes-
beweging Pax Christi.  Ik werkte vooral voor de 
Vlaamse afdeling als grafisch vormgever en dat 

hield dan in: lay-out van tijdschriften, brochures, folders, 
het maken van illustraties en cartoons, affiches, stickers, 
wenskaarten e.d.m.  
 
Op een dag verhuisden we van een oud klooster in de 
Kerkstraat naar een nog ouder klooster, dat van de 
kapucijnen aan de Italiëlei (althans de vleugel die wij 
betrokken was via de tuin aldaar te betreden ς het 
klooster is vooral bekend als dat van de paters van de 
Ossenmarkt).  Keuken, refter, zaaltjes en cellen werden 
omgebouwd tot vergader- en kantoorruimtes.  Een van die 
(dubbele) cellen werden voorbehouden als gebedsruimte, 
een zgn. stille ruimte.  Mij werd voorgesteld om daar wat 
aangepaste muurschilderingen te maken en dat moest 
men mij geen twee keer vragen.  Een jaar lang heb ik erop 
zitten broeden en in een week tijd heb ik de vier muren 
ervan beschilderd.  Bij de officiële opening (1986) was de 
verf op bepaalde plaatsen nog niet helemaal droog. 
 

Ik wilde niet zomaar wat schilderen, maar wel een 
inhoudelijk doordacht geheel van bijbelse voorstellingen 
maken, met verbanden tussen de verschillende beelden.  
Zoals bv. op de foto hiernaast waar je links van het venster 
een oosters geïnspireerde voorstelling van Christus 
Pantocrator en aan de andere kant Adam, pas uit de klei 
getrokken en nog niet helemaal geglazuurd.  De oude 
Adam tegenover de nieuwe Adam.  Tegelijk staat de 
Christusfiguur tegenover de voorstelling van het nieuwe 
Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt (zie plannetje op 
volgende bladzijde), geschilderd met dezelfde kleuren en 
verhoudingen als de Christusfiguur.  Deze twee staan dan 
weer links en rechts van de Schepping.  Hij die de mens 
zijn levensruimte heeft 
gegeven, wil wonen bij 
de mensen, hetzij in de 
mens Jezus, hetzij in het 
nieuwe Jeruzalem. 
  

O 



De schepping wordt in spiraalvorm uitgebeeld en in tien 
vakjes, want tien keer sprak God.  Omdat er anderzijds ook 
tien geboden zijn en er ook een inhoudelijk verband is 
tussen beide, worden die tien woorden van richting ook in 
dezelfde spiraalvorm voorgesteld. 
 
In de krant schreef de journalist dat de kunstenaar de hele 
wereld had geschilderd in die stille ruimte.  Hij had me 
horen vertellen dat ik elke muur in enigszins een andere 
stijl had geschilderd.  De muur op het oosten eerder 
oosters en orthodox.  Die op het zuiden veeleer Afrikaans.  
De muur op het westen had wat Indiaanse invloeden en 
die op het noorden was eerder westers van inslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rechts: het gevecht 
van Jakob met de 
engel, in een hoek 
ƎŜǎŎƘƛƭŘŜǊŘ Χ  



 
 
Op de zuidelijke muur zien we de ark van Noach met de regenboog en de duif, de boom van Mamré waar Abraham 
de drie mannen gastvrij ontving en Abraham die op het punt staat om Isaak te offeren. 
 

Ook die taferelen hebben hun tegenover en 
wel in de evangelieboom (de vijgenboom van 
Marcus), met links het doopsel van Jezus, 
rechts Jezus die over het water loopt, 
onderaan het laatste avondmaal, centraal het 
beeld van de gekruisigde en lichte verticale 
strook die naar Pasen leidt. 
Hieronder zie je dat in het water het kwade en 
dodende wordt voorgesteld, want dat is het 
wat Jezus onder de voet loopt. 



      
 
Onderweg spreken we ook van roeping, die van Jesaja en 
die van Paulus, ook tegenover elkaar geplaatst. 
En zo hebt u de hele stille ruimte bekeken zonder 
evenwel het fijne ervan begrepen te hebben.  Het is al 
een tijd geleden dat ik er zelf nog ben geweest.  Ik hoop 
dat ze nog bestaat en vooral ook nog wordt gebruikt. 
²Ŝ ƘŜōōŜƴ ŀƭƭŜƳŀŀƭ ŜŜƴ ΨǎǘƛƭƭŜ ǊǳƛƳǘŜΩ ƴƻŘƛƎ ƛƴ ƻƴǎ 
leven, een ruimte om stil te worden temidden alle drukte 
om ons heen.  Ik wens het u toe. 
 

Pol Hendrix 
 


